
53. De Noormannen : 

 

 

 

Op het einde van de negende eeuw 

vielen de Noormannen ons land aan. Zij 

kwamen uit Noorwegen, op lange 

zeilboten die dikwijls met een drakenkop 

versierd waren. Ze werden "Vikings" of 

koningen van de zee genoemd. 

 


